
Scoutkreet
Boxtel, zaterdag 29 juni 2013

Vandaag zijn de scouts om half 10 
weggefietst, waarna ze om half 1 pauze 

hebben gehouden met een 
worstenbroodje. Daarna hebben we even 
gezwommen en zijn we weer op de fiets 
gestapt. En goed en gezellig met elkaar 
hebben gefietst. We zijn veilig op ons 
kampterrein aangekomen waarna de 
tenten zijn opgebouwd en keukens 
gepionierd zijn. Daarna een heerlijk 

verzorgt diner van onze kookstaf, even 
afwassen daarna genieten van wat vrije 
tijd. ‘s Avonds genoten van een heerlijk 
kampvuur en met zijn allen een spelletje 
weerwolven van Wakkerdam gespeeld.

Mop van de dag:
Waarom kan Henk geen auto rijden?

Want Henk is een steen!
Waarom heeft hij toch zijn rijbewijs?

Ze vonden hem een kei!

Wist je dat?

• Het niet steeds dezelfde trein 
is die voorbij komt.

• Je geen levende bomen mag 
omhakken.

• Samantha te langzaam fietst 
(om de groep bij elkaar te 
houden)

• Dat de bankjes niet scheef 
zijn maar jullie scheef zitten.

• Dat yolo geen acceptabel 
woord is.

• Onze kookstaf dikke mik 
heet.

• De tafelbladen van de rode 
ploeg verkeerd om liggen.

• Rutger het eten heerlijk vond.
• Een slak 3 jaar kan slapen.
• Planten met elkaar kunnen 

communiceren.
• Er binnen een tafel met 

spelletjes staat die je in je 
vrije tijd mag gebruiken.

• Tim een lekke band had 
vandaag.

• We een HOTS hebben 
(honden opvang team 
Scouting.

• We een KOTS hebben 
(kinders opvang team 
Scouting)

• Sommige leiding 16 jaar 
geleden hier ook op kamp 
waren. (Michiel, Ingeborg, 
Willy, Marjolein, Melanie, 
Linda)

• We een nieuwe mini bever 
hebben.

•  

Woorden waarmee je wel mag 
(schelden):

Kokosnoot
Potjandosie
Snotverdulleme
Oh wat naar
Vervelend
Badmuts
Balgehakt
Bosbaviaan
Malle pietje
Zak patat
Tuig van de richel
Vlegel
Jandriedubbeltjes nog aan toe zeg
Schorrie morrie


