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Pannenkoekenbrunch:
De kookstaf heeft voor de 
pannenkoekenbrunch enkele uren in de 
keuken gestaan om er voor te zorgen dat 
iedereen om 11 uur kon aanschuiven voor 
de brunch. Wanneer iedereen netjes aan 
tafel zat is de schaal met pannenkoeken 
rond gegaan en heeft iedereen wel een 
aantal pannenkoeken op, hiervoor stonden 
ook lekker beleg op tafel zoals, stroop, 
suiker en jam. Iedereen heeft hier heerlijk 
van gesmuld en kon daarna ook met een 
volle maag beginnen aan hun 
programma’s.

Bonte avond:
Deze dag stond in teken van de 
bonte avond, overdag werd er veel 
gerepeteerd door iedereen maar 
vooral door de welpen. Hier en daar 
hoorde je muziek door het gehele 
gebouw van kinderen die hun act 
aan het voorbereiden waren. Ook de 
scouts waren druk bezig met het 
bouwen van het podium en het 
hakken van hout. Hierbij hebben ook 
alle speltakken geholpen met het 
sprokkelen van hout, de bevers 
hebben hiervoor voor het harde 
werken ook allemaal een Holle Kies 
gekregen waarmee ze later snoepjes 
hebben gehaald. 
Rond 6 uur gingen we gezamenlijk 
eten, de knutsel ploeg (Emma, 
Ingeborg en Samantha) hebben 
hiervoor een Krokante Krab gemaakt met een groot bord met een schelp van de Krokante 
Krab. Ook hebben we met karton een soort drive-in gemaakt waar iedereen langs elk 
raampje moest lopen om het eten op te halen, we aten natuurlijk hamburgers aardappels en 
salade. Daarna hebben de scouts snel het podium afgemaakt, vuur aangestoken en de weg 
vrij gemaakt voor de andere speltakken. Een voor een kwam iedereen zitten en werd de 
bonte avond gestart door Mitchel en Gaby waarna Gaby ook gelijk geïnstalleerd werd. Alle 
optredens werden daarna uitgevoerd hiervan kun je de personen en acts vinden op de 
scouting site, ook heeft de leiding van de scouts een toneelstukje gemaakt voor Linda die 
jarenlang bij Scouting heeft gezeten en nu afscheid gaat nemen. We hebben veel gelachen 
en plezier gehad met zijn allen en veel mooie en leuke acts gezien. Verder hebben we 
tijdens de pauze wel een verrassing gehad van Gerda uit de kookstaf, zij had geregeld dat 
iedereen een vers ijsje kreeg met zelf twee bolletjes! Kortom het was een gezellige, leuke, 
lekkere en geslaagde avond.


